
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor  
In het mooie Noord-Aa gebied vlakbij mijn huis lopen 
de schapen los rond. Er zijn van die dagen dat ik vroeg 
in de ochtend uit mijn bed rol en daar ga hardlopen. 
Vaak liggen ze dan nog te slapen: verspreid over de 
velden en ook over de wandel- en fietspaden. Ik 
vertraag mijn pas, vertel de dieren zachtjes dat ik eraan 
kom en loop voorzichtig door de kudde heen. Geen 
groter geschenk dan wanneer ze loom opkijken, even 
snuiven, een kleine aanraking gedogen en -na een 
korte aarzeling- besluiten dat het toch wel OK is om te 
blijven liggen. De stilte van de ochtend, de vrede in de 
kudde, de wolkjes van de adem, de stralen van de 
ochtendzon. 
Ik hoop dat ik me als zojuist bevestigde predikant in 
dit nieuwe jaar 2024 ongeveer zo mag invoegen in het 
eigen ritme van de gemeente. 
En net als u iets mag bijdragen dat deze mooie 
Fonteinkerk in balans houdt. In het vertrouwen dat al 
die kleine en grote gaven die we bijeen brengen op 
een wonderlijke manier kunnen veranderen in 
overvloed. 
 
    Ds. Petra van der Burg  
 

 
Het belang van een kerk als de Fonteinkerk 
is groot. Het biedt een huis aan cultuur, 
dans en ontspanning voor de wijk. Er 
vinden gesprekken en debatten plaats. 
Maar, ook wordt er stijlvol en eigentijds 
gevierd door oud en jong. Voor de 
komende jaren willen we pastorale zorg 
bieden aan ouderen. Maar ook lopen we 
met de ouders en jeugd van nu gelijk op 
met kliedervieringen en andere initiatieven 
die hen helpen bij geestelijke groei. De 
Fonteinkerk weet door een kern van trouwe 
vrijwilligers, een zorgzame en actieve 
koster, een betrokken kerkenraad en nog 
zoveel meer mensen van waarde te zijn 
voor elkaar, maar ook voor de wijk om haar 
heen. Ik ben trots om ook komend jaar 
dominee te mogen zijn van zo'n mooie 
gemeente, samen met ds. Petra van der 
Burg als nieuwe collega.  
 
    Ds. Ruben Schep 
 

Licht van troost en hoop  
 
"Deze kerk communiceert", zei iemand 
onlangs. Het glas en de openheid van het 
gebouw staat open voor de buurt.  
Dat krijgt ook uiting met de jaarlijkse 
lichtjesavond op 2 november.  
Mensen met verdriet weten de weg naar de 
Fonteinkerk te vinden, ontsteken een lichtje, 
worden stil bij de mooie muziek en vinden 
troost in dit huis van de ziel. In de 
ontmoetingsruimte staat de koffie klaar en is 
er ruimte voor gesprek.  
 
Crisis op crisis en oorlog op oorlog zorgden 
ervoor dat er een nieuw initiatief werd 
gestart: een moment van hoop. Met teksten 
van hoopzoekers als Martin Luther King en 
Vaclav Havel, maar ook teksten uit de Bijbel 
wordt er bij muziek en stilte hoop gezocht 
en gevonden. Een gelegenheid om beelden 
van oorlog en geweld en zorgen om de 
toekomst een plek te geven. 



  

 

Jaarthema  
 
Startzondag was geweldig. 
Met Ken je mij? als jaarthema. 
Wat betekent het nu om elkaar 
echt te kennen? Wist u dat het 
enorm spannend is elkaar 
zwijgend diep in de ogen te 
kijken? En dat de Fonteinkerk 
een eigen Spotify afspeellijst 
heeft? (Scan de code hier-
boven en luister mee.)  
We sloten de dag af met een 
geweldige barbecue op het 
plein, het seizoen is geopend! 
 
Elke zondag kun je de dienst 
ook via internet meevieren. 
Live om 10.00 uur of op een 
later moment. 
Daarnaast is de Fonteinkerk 
ook te vinden op Facebook en 
Instagram. 
 

 

Kliederkerk  
 
De Kliederkerk raakt inmiddels 
ingeburgerd in de Fonteinkerk. 
Iris Goudkamp, expert van de 
Protestantse kerk, vierde 
onlangs mee en constateerde 
dat Kliederkerk goed bij onze 
kerk past. Ook gaf ze ons 
aanwijzingen voor de toekomst. 
Inmiddels zijn we alweer een 
Kliederkerk verder, waarbij 
kinderen creatief en 
spelenderwijs ontdekten dat 
voedsel in de Bijbel iets is om te 
ontvangen en er al delend 
genoeg is. Omdat Kliederkerk 
alledaagse gezinsactiviteiten 
verbindt met geloof, helpt het 
jonge gezinnen om geloof in het 
drukke bestaan een plek te 
geven. In juni vieren we weer 
verder! 

 

 

 
 

Want ook in de toekomst willen 
we van betekenis zijn voor 
mensen die geloof, verdieping 
en ontmoeting zoeken. Door 
vandaag te geven, maken we 
de kerk van morgen mogelijk! 

 

www.fonteinkerk.nl 
 



 

 

 

 

 

 

  

 In 2024 hebben we € 263.900 nodig 

 
 
Kerkdiensten: Verzorging kerkdiensten op zon- en 
feestdagen, rondom rouw- en trouw, inclusief 
voorgaan bij verschillende zorginstellingen.  
Pastoraat aan huis: Pastoraat, ziekenbezoek, 
stervensbegeleiding, kennismaken e.d.  
Algemeen pastoraat: Pastoraat, gespreksgroepen, 
leerhuizen, bijbelkringen, studie, kerkenraad, 
collegiaal overleg e.d.  
Gebouwen en inventaris: Salaris koster, 
onderhoud, energie, orgel, onderhoudscontracten 
en onderhoudsreserveringen.  
Activiteiten: Jeugdwerk, Nevendienst, koffie na de 
kerkdienst, toerusting, kerkcafé e.d.  
Overig: Diverse afdrachten, administratie, licenties, 
internet, kerk-tv, verzekeringen, bankkosten e.d. 

Meer informatie  
Wilt u inzage in de volledige begroting of heeft u 
vragen? Neem dan contact op met onze 
penningsmeester, email akb@fonteinkerk.nl  
of ga naar www.fonteinkerk.nl  
 

 
 Wilt u meer weten?  
 Protestantse gemeente  
 Rotterdam – Noordrand  
 

 Kerkelijk bureau 
 Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam  
 Tel. (010) 4187800 
 E-mail: info@rotterdamnoordrand.nl  
 Website: www.pkn-rotterdamnoordrand.nl  
 

 
 

 Wijkgemeente Fonteinkerk  
 Terbregselaan 3, 3055 TE Rotterdam  
 Tel. (010) 4182095 
 

 Rekeningnummer Actie Kerkbalans 
 NL67 RABO 0373 7223 89 
 t.n.v. Protestantse gemeente 
 Rotterdam-Noordrand  
 

Op welke bijdragen mogen we het komende jaar rekenen?  
Op het toezeggingsformulier kunt u invullen of u uw bijdrage in één keer of in termijnen wilt voldoen en 
hoe u wilt betalen. Voor iedereen is een automatische incasso het eenvoudigst. Bovendien bespaart dat 
de kerk ook nog eens kosten. U kunt het bedrag ook zelf overmaken via internetbankieren o.v.v. Actie 
Kerkbalans Fonteinkerk.  
U kunt ook aangeven dat u het formulier voortaan per e-mail wilt ontvangen. Wilt u fiscaal optimaal 
profiteren? Vraag dan een schenkingsovereenkomst aan. U bepaalt een vast bedrag voor 5 jaar dat u 
dan voor 100% af mag trekken. Wilt u meer informatie hierover? Bel gerust 010 – 4181907.  
U kunt het toezeggingsformulier retourneren in de antwoordenvelop of in de doos op de tafel van de 
Voedselbank in de Fonteinkerk. Geen formulier? Vraag het aan bij het Kerkelijk bureau.  
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